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THE PULITZERS

At some point in time we all experience that earth shattering boom of jubilation when 
we witness something true, joyful and straight from the heart. Now, combine this 
feeling with a hint of stank and a lil’ pinch of funk and let it cook up a bubbling gumbo 
of raw, tantalising soul. It is exactly this stew of musical goodness the band The 
Pulitzers are looking for. Heck; it is the sole reason for their existence.

Driven by organ, guitar and propelled by percussion and drums, the members of The 
Puitzers are four wandering souls tied together by fate who have set out on one, bold 
mission: Lighting a fire. Using their skills and their drive they are chasing those good 
old burning tunes and together they meticulously ignite grooving rhythms combined 
with soulful melodies and jams.

Rooted deep in the tradition of legends like The Meters, Jimmy McGriff and Booker 
T., this fine bunch of kindred spirits sets out to create original tunes which will get you 
out of your seat and up on your feet dancing with a funky grin on your face all night 
long. Expect no less than dedicated musicians, igniting their passion to create one, 
big sizzling spark.

BIO NEDERLANDS

THE PULITZERS
Ken je dat gevoel dat alles klopt? Het gevoel van extase dat je ervaart wanneer je 
getuige bent van iets eerlijks, iets moois, iets geweldigs, iets… dat recht uit het hart 
lijkt te komen? Combineer juist dat gevoel met een mespuntje ranzigheid en een 
toefje funk en laat het sudderen tot een stoofpotje van rauwe, zinderende soul. 
Precies deze muzikale mix is wat de band The Pulitzers voor ogen heeft, sterker 
nog; het is DE reden van hun bestaan!

Knallend en gewapend met rauwe Hammond en gitaar en voortgestuwd door 
smeuïge percussie en bonkende drums, is The Pulitzers op een missie: het stoken 
van een vuur! Met hun vaardigheden en onfeilbaar gevoel voor lekkere, stomende 
tunes zetten ze niet alleen zichzelf maar ook de luisteraard in vuur en vlam.

Diep geworteld in de traditie van legendes als The Meters, Jimmy McGriff en Booker 
T, brengt dit nieuwe toffe collectief met gelijkgestemde zielen, zelf geschreven songs 
met slecht 1 doel: je de hele nacht te laten dansen met een funky grijns op het 
gezicht. Dus reken op niks minder. Als deze 4 toegewijde muzikanten samen spelen, 
spatten de vonken er vanaf!

Bezetting:
Frank Montis – Hammond (oa Laura Vane & The Vipertones)
Bas van der Wal – gitaar (oa New Cool Collective)
Phil Martin – percussie (oa Jazzinvaders, Martin & Garp)
Salle de Jonge – drums (oa Sabrina Starke)


